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Beste mensen,

Misschien kent u het lied van Bart Peeters, HEMEL
waarin hij zingt: zonder liefde kan de hemel niet bestaan.

Hij slaat daar volgens mij de nagel op de kop.

Want is dat geen algemene ervaring:

dat wanneer je voelt dat je graag wordt gezien, dan komt de hemel
dichterbij,

dan kunnen we meer aan, dan ziet het leven er heel anders uit.

Vanuit het evangelie lijkt het duidelijk dat Jezus leefde vanuit die liefde.
Hij voelde die liefde van zijn Vader en droeg die ook verder uit.

Meer nog, het lijkt zijn wilsbeschikking te zijn, zijn testament als je wil
En is het niet zo dat wanneer iemand een wilsbeschikking maakt,
dat wij die graag navolgen?

Jezus’ woorden worden door Johannes op het einde van zijn leven geplaatst.
Meer nog: hij situeert deze woorden op het Laatste Avondmaal,

niet lang nadat Jezus de voeten had gewassen van zijn leerlingen,

een handeling die in de oudheid alleen door slaven werd uitgevoerd.

En dan zegt Jezus dus: dit is een nieuw gebod:
heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad.

Is die liefde van Jezus dan zoveel anders dan die van ons — mensen?
Is de liefde van christenen anders dan die van niet-christenen.
Misschien wel, durf ik hier te zeggen.

1.

Eerst en vooral is christelijke liefde gebaseerd op diepe dankbaarheid.
Kijken we naar Jezus: elk gebed van Hem begon met dankbaarheid
tegenover Zijn God en Vader.

2.
Christelijke liefde is trouwens ook niet veeleisend, niet tegenover God,
niet tegenover anderen.



3.

Daarbij heeft het ook te maken met vergeven.

Als wij oppervlakkig kijken,

dan merken wij vooral fouten, tekorten en gebreken.

Maar christelijke liefde ziet meer, kijkt doorheen de zwakheden
en bespeurt nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

4,

Christelijke liefde is niet spectaculair.

Het zijn de kleine stappen en gebaren die het doen.

Geen grote en dure cadeaus.

Een heel eenvoudig teken op een goed gekozen moment, zo natuurlijk
mogelijk, kan het best de meest intense gevoelens uitdrukken.

5.

Christelijk liefhebben is meer dan een gevoel, het is vooral een keuze.
Of om het met de woorden te zeggen van Kristien Hemmerechts deze
week: kijken met andere ogen, je openstellen en vertrouwen,

laten je anders leven.

Christelijk liefhebben, noemen we het.

Kunnen niet-christenen dan niet liefhebben, zou dan de vraag kunnen zijn.
Natuurlijk wel, gelukkig maar!

Maar we mogen als christenen weten dat we de liefde van God ontvangen,
om deze vervolgens zelf weer uit te delen.

Klein-gelovige noemde Kristien Hemmerechts zichzelf.
Het is een woord waarin ik mezelf kan terugvinden:
klein-gelovig, maar vanuit vertrouwen.

Met twijfels zitten en zelfs dat durven benoemen,
maar toch proberen, met wie ik ben en maar kan.

En te weten: dat er een gemeenschap van mensen is

die het ook probeert, met vallen en opstaan,

een gemeenschap die niet blijft steken bij de fouten van de ander,
maar groeikansen blijft zien,

ook al is het soms moeilijk te vertrouwen in de toekomst.

Laten we de hemel op aarde brengen, laten we elkaar liefhebben,
zoals Hij ons heeft liefgehad en die liefde uitdelen.
Want: zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Lieve Van Driessen



